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“Misschien heb ik die gewaarwording waar jullie over spreken dan wel? Maar plaats ik dat 

onder een andere noemer? Bekijk ik dat vanuit een ander perspectief/ door een andere bril? 

Want de visie waarover jullie het hadden is voor mij super waardevol en de kern sluit 

helemaal aan bij mijn visie. Maar hoe je deze visie implementeert, vul ik anders/vanuit 

andere invalshoeken in.” 

“En daarnaast denk ik dat het probleem waarop ik als leerkracht stootte dan eerder lag aan 

een verkeerde invulling van het begrip 'muzisch werken' en dat ik mezelf te vaak verscholen 

heb achter: Ik ben geen kunstkenner dus ik kan de 'kunst-boodschap' niet met voldoende 

passie overbrengen op de leerlingen. Geen groeigerichte mindset dus 😉 Is dat dan iets 

waar we in de opleiding op moeten inzetten? Is dat dan wat jullie bedoelen met 

gewaarwording?”  

“Ik ben er wel van overtuigd dat leerlingen al van in de lagere school in contact moeten 

komen met mensen vol passie. Passie voor kunst (maar evenzeer passie voor lezen, 

schrijven...) Het lijkt me niet mogelijk om leerkrachten op te leiden die gepassioneerd zijn in 

alle vakgebieden... Bekwaam, dat wel! Maar passie heeft te maken met wie je bent, met 

authentiek zijn als leerkracht,... Dat is iets wat wij enkel kunnen aanwakkeren in de 

opleiding, iets waar we naar kunnen streven, ... En is dat dan de gewaarwording?”  

“Ik zocht ook enkele betekenissen van gewaarwording op en deze blijven wat hangen...  

'moment waarop je iets beleeft of waarneemt' en 'een verschijnsel dat door je 

hersenen opgemerkt wordt'.  

En ik denk dat dat dan is wat het gesprek met mij gedaan heeft?  Het verschijnsel dat voor 

jullie zo voor de hand liggend is, werd nu ook door mij opgemerkt?” 

 


