
Gesprek met Gert Biesta 
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We hebben het gevoel dat er iets mist. GEWAARWORDING. 

Gaan we voorbij aan de essentie van de kunsten? 

GEWAARWORDING: ervaring 

VERBEELDING: baart Gert Biesta zorgen, want nu wordt vaak het mentale proces als het belangrijkste 

gezien – het denken over gaat vooraf en dan pas handelen = verkeerde veronderstelling 

Starten vanuit HANDELEN – wat kom ik hier tegen? Wat vraagt dat van mij? = ontmoeting met de 

werkelijkheid/realiteit, want daar speelt ons leven zicht af – hoeft niet altijd een denkproces te zijn! 

BEELD van het LERAARSCHAP 

Artistry of teaching – onderwijzen is eerder een kunstzinnig proces en niet het toedienen van 

interventies 

➔ Nadenken over WAT IS WEZENLIJK VOOR LERAARSCHAP? 

➔ Leraarschap als praktische kunst 

“Het ontbreekt aan mensen die met de nodige energie een alternatief op tafel leggen.” 

ONDERWIJS als KUNSTZINNIG PROCES 

Trachten begrijpen wat een kunstenaar doet – bv. Acteur: rol/zichzelf – in het moment zijn 

Ideale situatie: ruimte voor het kunstzinnige 

GEWAARWORDING 

Niet pessimistisch over het ‘te laat’ in contact komen/ervaren van kunst (zie opm. Gerhard Jäger) 

Als BESCHAAFDE SAMENLEVING hebben we de verantwoordelijkheid om kinderen in contact te 

brengen met de kunsten. 

 

https://www.gertbiesta.com/


Tegenover het opbrengstmanagement (wat heeft de maatschappij nodig?) stelt Gert Biesta het 

BESCHAVINGSARGUMENT om na te denken over onderwijs → plaats van kunsten 

Wat betekent dat voor het curriculum? Het heeft iets te maken met ervaring, in elk domein, in elke 

discipline, in elk vak moet er iets ervaren worden. 

DRIESLAG Simone Weil: 

- Kdn tot aandacht brengen 

- Je erin verdiepen met intellectual humility 

- Wat betekent dit voor mijn leven? 

GEWAARWORDING als belangrijke eerste stap, omdat je iets van de wereld gewaarwordt, je wordt 

gewaar wat zich manifesteert. 

Niet laatste stap vergeten: zich verhouden tot, oordeel over de waarde 

Vanuit de kunsten komt er een specifiek appèl en hoe verhoud je je daartoe? 

De kunsten kunnen ook helpen om dat appèl in beeld te krijgen: zing het, boetseer het… 

 

We hebben het nog over REFLECTIE (Niet ‘wat heb je geleerd’, maar ‘how have you been?’) → wat je 

wil bereiken is VORMING VAN AANDACHT 

AANDACHTIGE BETROKKENHEID = aanwezig zijn/aandachtig zijn 

(Kan geoefend worden met de kunsten) 

Terug naar de KUNSTEN 

Het gaat niet over een uurtje dansen, maar we grijpen de tijd om in een kunstzinnig proces te 

stappen: kunsten komen in beeld en kunsten helpen om bij de zaak te bijven 

BELANGRIJK: als we deze strijd niet in de breedte kunnen voeren, kunnen we ze wel nog in en 

vanuit ons eigen hoekje voeren 

ALS JE WEET WAT JE DOET EN DAT ZO GOED MOGELIJK DOET, kan 

dat energie geven. 

Een heel leven lang zoeken en proberen. (anekdote van kunstenares: ‘ze was naar iets op zoek’) → 

het kan goed zijn om met een groep leraren naar een artistieke carrière te kijken 

 

ONS ONDERZOEKSPROCES = KUNSTZINNIG PROCES, niet om te vinden of wel? 

 


