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Leerkrachten als generalist 

We stellen ons de vraag: moeten ze nog wel muzische vorming kunnen? Aparte opleiding? 

Het denken van een kunstenaar kan hun helpen in hun lesgeven. Dat gaat over een soort 

basisvaardigheden/basisattitude. Begint al bij ‘kind is gelijkaardig aan jou’.  

‘De kinderen leren zichzelf regisseren’. Maar hoe ik dat doe, welke stappen ik onderneem, 

zouden dezelfde moeten zijn als die in een muzische les. Maar dat vraagt inderdaad een 

soort gewaarwording om dat te kunnen realiseren.  

Het gaat niet enkel over de gewaarwording maar ook het belang zien, de aandacht.  

Moeten we studenten van een lerarenopleiding geen jaar vooraf geven. Wie zijn die 

kinderen, wat doen die,… En op basis daarvan beslissen of je de lerarenopleiding wil doen.  

“Dat kind ging elke dag in de bak maïs zitten. De juf haalde hem er telkens weer uit. Tot ze 

op een dag zelf eens in de bak maïs ging zitten en met een potje de korrels op zichzelf 

uitkapte. Ze ervaarde een geweldige sensatie.” Daar gaat het over! Maar hoe leer je dat? Dat 

heeft te maken met open zijn, nieuwsgierig zijn. En dat hebben we allemaal, en toch raken 

we dat kwijt. 

“De kinderen zijn niet creatief meer”  Vreselijke uitspraak. Het ligt niet aan de kinderen maar 

aan de leerkracht. Kinderen zijn wel creatief! 

“Wat ik merk na een voostelling bij een naverwerking: er is geen goesting.” 

Kunstzinnig: Doen en napraten!! Niet didactiseren!  

“Ik moest vroeger veel teksten en boeken van theaterpedagogen lezen. Ik had daar op dat 

moment geen boodschap aan. Ik las dat en ik kon daar niks mee. Nu wel, omdat ik mij 

daartoe kan verhouden, omdat ik ervaring heb.“ 

Hoe wil je dat de studenten anders gaan denken als dat in hun eigen opleiding al niet 

gebeurt?  

Er moet een alternatieve lerarenopleiding komen… 

Collega van Ine: “Eigenlijk moet ik ze laten dansen, zodat ze voelen wat dat is. Maar die tijd 

heb ik niet, dus kies ik ervoor om een soort voorbeeldlesjes te geven, want dan hebben ze 

houvast. Er is een groot gebrek aan tijd.” 

Jan: “Ofwel gaan we hun alleen nog maar laten ervaren. Naar theater, naar 

kindervoorstellingen,… en dan achteraf daarover praten op café desnoods. Dat zal ons vak 

zijn. Of misschien moeten we het uit het curriculum gooien.” 

“Ik wandelde eens een klas binnen en de kinderen waren kuikens aan het knutselen met 

wol. En die juf zei: ‘Ik doe dat elk jaar en dat verloopt toch wel elke keer heel moeizaam 

hoor.’ En dan denk ik: Is er dan echt geen enkel haar op uw hoofd die denkt om eens iets 

anders te doen, iets waar de kinderen wel iets aan hebben.” 

 

 


