Gesprek met Martijn Biront
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Gewaarwording als principe of voorwaarde voor wat een leraar tout court nodig heeft in zijn
leraarschap

Het idee dat een leraar ‘iets’ nodig heeft. Daar vind ik mij in.

Relatie leraar en leerling is van een fundamentele aard. Wat je doet als leraar met
een kind is heel fundamenteel en ingrijpend. En om dat te kunnen doen, moet je
over ‘iets’ beschikken wat de pedagogische en didactische technieken overstijgt.
En wat dat dan is, dat kan ik niet zeggen, dat is moeilijk te meten, en dat zou je
kunnen benoemen als gewaarwording.

De metafoor van het kunstzinnig proces is heel toegankelijk en intuitief. Daar kunnen jullie
veel mee. Ik ben geen kunstenaar. Ik kan dat wel begrijpen en aanvoelen. Ik begrijp de taal
van kunsten niet zo goed als jullie, maar ik kan die kern, die gewaarwording, wel
begrijpen of uitleggen a.d.h.v. religie of filosofie bijvoorbeeld.

Naar gesprek Biesta: de kern gaat over ‘geraakt worden’. En daar kan ik mee aan de slag
vanuit religie.

‘Roeping’

Roepingsverhalen in de bijbel: Wat er daar gebeurt, is een hele mooie metafoor voor wat er
met leerkrachten zou moeten gebeuren. Van buitenaf. Het kind of iemand anders, roept mij.
Breekt binnen bij mij. Niet vanuit mezelf omdat ik dat wil. De ander die mij roept.

Roepingsverhaal Abraham: God roept hem. Abraham, pak al uw hebben en
houden en kom, ik ga je stamvader maken van een groot volk. En Abraham doet
dat gewoon, want hij moet wel! Hij kan niet anders. Hij zegt niet wacht
momentje, kunnen we dat op papier zetten of... Neen hij doet dat gewoon. Omdat
hij weet dat het moet. Hij gaat het onbekende tegemoet, heel open en gastvrij.



Biesta: de pedagogische opdracht is een gebod. (Prachtige risico) In de bijbel is
naastenliefde ook een gebod. Gij zult u naasten liefhebben enz. Je moet dat doen! Niet
omdat ik dat wil of omdat ik jou leuk vind, maar omdat het moet! Dit is ook het vertrekpunt
van je leraarschap. (Roeping, geraakt worden, liefde als voorafname of vertrekpunt)

Ethische appel: verantwoordelijkheid voelen.

Gewaarwording is mooi, want het heeft een passiviteit. En dat zou weleens
belangrijk kunnen zijn. Ik ben er niet naar opzoek gegaan, en eigenlijk wil je dat misschien
niet, en wil je met je eigen geluk en ambitie bezig zijn, maar dan breekt plots dat kind
binnen die je nodig heeft voor z'n wording.

Barmhartige Samaritaan: “Er is er maar één die zich het lot aantrekt van de Samaritaan,
maar ze hebben hem allemaal gezien.”

Onze opleiding is heel hard op ‘ik” gericht; Misschien moet het meer over het kind gaan?

Jezelf tussen haakjes leren plaatsen. Het gaat niet over mij, maar over het kind. In het
zorgen voor jou, zal ik mezelf wel vinden.

Gewaarwording en maturiteit?

Ken Currie's Three Oncologists. De duisternis durven instappen! Je staat daar met al je
lesvoorbereidingen en tools en dan gebeurt er iets dat geen enkele STC je geleerd heeft. En



dan heb je iets nodig dat je toelaat om daar gepast op te reageren. Gastvrij de duisternis
instappen. Openstellen. Het is pas als je dat gastvrij doet, dat je daar ook juist op gaat
kunnen reageren.

Link roepingsverhaal Abraham: op een bepaald moment komen er 3 vreemdelingen
aankloppen, en hij laat die binnen in zijn tent, gastvrij. Onbevangen. Door jezelf tussen
haakjes te plaatsen. En dan gebeurt er ook iets met mij: metafoor ‘Isaac wordt geboren’,
betekenis Isaac: ‘Lachen’

Gevoelig zijn voor symbolen! Hoe maken we studenten gevoelig voor symbolische
taal? Misschien is dat wel essentieel dat ze dat ook eerst moeten kunnen?

Martijn vermeldt nog dat hij inspiratie vond in https://www.deleraarvertelt.ucll.be/.
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